De tweede Wemeldingse Wilhelminaboom werd op 27 april 1995 overgedragen aan het gemeentebestuur.
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Heibel over Wilhelminaboom

door Allie Barth

Al weer bijna twee jaar geleden plantte
de Oranjevereniging van Wemeldinge
een lindeboom, die op 27 april 1995 door
de vereniging op plechtige wijze aan het
Kapelse gemeentebestuur werd overge-
dragen. Burgemeester De Groot aan-
vaardde dankbaar het geschenk en prees
het bestuur voor de ontplooide activitei-
ten. Hij was ervan overtuigd, dat het plan-
ten van een nieuwe Wilhelminaboom blijk
gaf van gemeenschapszin. Het was goed
leven en werken in het aan de Ooster-
schelde gelegen kanaaldorp. De boom
pronkt sindsdien op de plaats waar
Dorpsplein en Wilhelminastraat elkaar
kruisen. |

Deze linde was niet de eerste Wilhelmina-
boom in Wemeldinge. Die eerste plantte
men In 1898 ter gelegenheid van de
troonsbestijging van koningin Wilhelmi-
na. Dat planten had heel wat voeten in de
aarde.

Op 31 augustus 1898 vierde koningin Wil-
helmina haar achttiende verjaardag. Vol-
gens de wet was zij daarmee meerderjarig
geworden. Op die dag aanvaardde ze haar
taak als Koningin der Nederlanden. Op 6
september werd ze te Amsterdam als vor-
stin ingehuldigd. Overal in het land von-
den feestelijkheden plaats.

Ook in Wemeldinge, waar al in het voor-
jaar een commissie in het leven was geroe-
pen. Het hoofd van de openbare lagere
school, Sauer, was voorzitter en onderwij-
zer, Van der Werff was secretaris. Op 12
mel 1898 schreef de commissie een brief
aan het gemeentebestuur met het verzoek
om akkoord te gaan met het planten van
een boom ‘op het driehoekje, een weinig

bezijden het oosteinde der dorpsstraat bij
den aanvang der baan, tusschen de wo-
nmingen der Heeren C. Lindenbergh, E.
Lindenbergh en de wed. P Sonke, waar
een blijvende herinnering aan den dag der
troonsbestijging onzer geliefde Koningin
het best en het meest den nakomeling zal
zeggen, wat Wemeldinge voor het huis van
Oranje gevoeldt.” Aldus de fraaie volzin,
met taalfout, van Van der Werff. Dat de
overdracht van de boom aan de gemeente
met enige plechtigheld gepaard moest
gaan, vond de commissie vanzelfspre-
kend. In de raadsvergadering van 14 mei
1898 kwam de brief aan de orde. Burge-
meester Dekker vroeg of de raadsleden
met het plan konden instemmen. Zelf was
hij er voorstander van. Wethouder C. Lin-
denbergh was niet tegen het planten van
een boom maar de voorgestelde plaatskon
hem niet bekoren. De boom kwam name-
lijk precies voor zijn woning te staan en
benam hem het uitzicht op de Oosthoekse
Baan. Hij nam de zaak zo hoog op, dat hij
mededeelde de koningin te zullen inlich-
ten, wanneer de raad het besluit nam om
de boom op die plaats te laten planten. De
raad besloot akkoord te gaan met het
planten van de boom, maar de plaats liet
men in het midden.

Op 3 juni zetten de vroede vaderen de dis-
cussie voort. Het raadslid J. de Schipper
was zonder wat te zeggen, weggebleven
en D, Pieterse had zich ziekgemeld. Bur-
gemeester Dekker en de leden K. Domini-
cus en A de Groene waren voor het plan-
ten van een boom op de voorgestelde
plaats. Wethouder Lindenbergh bleef te-
gen. Met drie tegen tegen twee stemmen
besloot de raad het planten op de door de
commissie aanbevolen plaats door te la-

ten gaan. De boom zou op plechtige wijze
doorderaad aanvaard worden. Maardaar
zou Lindenbergh niet bij zijn. Staande de
vergadering nam hij ontslag als raadslid
en wethouder. Hij vatte het besluit op als
‘persoonlijke tegenwerking’. Het protest
bij de koningin zou hij achterwege laten,
maar 1n de raadszaal zou men hem niet
meer zien. Op de vraag van Dekker of het
Lindenbergh ernst was, antwoordde deze
bevestigend. De burgemeester gaf z'n
wethouder acht dagen bedenktijd. Op 7
juni schreef deze in een brief niet op zijn
beslissing te zullen terugkomen. Ondank
was des werelds loon! Een zesentwintig-
jarig verblijf in de raadszaal, waarin hij
zich toch zo voor Wemeldinge had inge-
spannen, had toch tot enige genegenheid
moeten leiden, maar dat was kennelijk
niet het geval geweest, aldus Linden-
bergh. Deraad verleende hem op de meest
eervolle wijze ontslag.

Lindenbergh stond geheel alleen in zijn
actie. De bewoners van de Qosthoekse
Baan waren enthousiast en smeerden nog
wat zout in des wethouders wonde. Zij
verzochten de raad om de naam 'Oost-
hoekse Baan’ te wijzigen in Wilhelmina-
straat, als aandenken aan de
troonsbestijging. De raad had tegen de
naamswijziging geen bezwaar.
Negenenzestig jaar later ging de zaag er-
1n. In verband met de uitvoering van wo-
ningbouwplannen moest de boom, overi-
gens al half dood, wijken voor de aanleg
van het Dorpsplein.

Maar. zoals hiervoor al gemeld, Wemel-
dinge heeft weer een nieuwe Wilhelmina-
boom en niemand hoeft er vrees voor te
hebben, dat zijn of haar uitzicht wordt be-
lemmerd.
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