
gemeester te horen dat 
Vermaire ‘haar in hare 
koestal onverhoeds twee 
malen om het lijf heeft 
gevat en getracht heeft 
haar te omhelzen’. 

Een veldwachter die 
zich zo gedroeg kon 
niet in functie blijven. 
In 1853 moest Vermaire 
dan ook zijn biezen 
pakken, ongetwijfeld 
tot grote opluchting 
van vele dorpelingen. 
Zijn opvolger, Abraham 
Arnoldi, was uit ander 
hout gesneden. Hij gold 
als een plichtsgetrouw 
beambte die, in de halve eeuw dat hij dorpsveldwachter was, nooit 
voor enige aanstoot zorgde. 

Vermaire was misschien een extreem geval, maar hij was zeker niet 
de enige politieman die in het negentiende-eeuwse Zeeland vroeg-
tijdig de laan werd uitgestuurd. Het aantal malen dat een veldwach-
ter wegens plichtsverzuim, dronkenschap, luiheid of lafheid werd 
ontslagen, is niet met de vingers van één hand te tellen. Waar lag 
dat aan? Zeker niet alleen aan persoonlijke misdragingen. Ook het 
grote takenpakket, het lage loon, het uitgestrekte werkterrein en de 
houding van de burgemeester speelden een belangrijke rol.

Van een veldwachter werd ontzettend veel verwacht. In zekere zin 
was hij een manusje-van-alles. Zo moest hij het gedrag van de dor-
pelingen in de gaten houden. Gooiden ze geen rommel op straat? 
Hielden de boeren hun vee wel in de gaten? Verder moesten ze 
bedelaars in de kraag grijpen, erop toezien dat de herbergen op tijd 
sloten en een oogje in het zeil houden bij allerlei evenementen waar 
veel volk op de been was. En dat alles voor een jaarloon van twee-
honderd gulden, minder dan dat van een landarbeider. 

Het lage loon dwong de man tot allerhande bijbaantjes. Een veld-
wachter die tevens schoenmaker, omroeper, kleermaker, bode en 
deurwaarder was, was zeker niet ongewoon. Dat hierdoor zijn 
eigenlijke baan wel eens in het gedrang kwam, spreekt voor zich. 
De hongerloontjes dwongen de meeste dienders niet alleen tot bij-
klussen, ze leidden er tevens toe dat ze tot op hoge leeftijd moesten 
doorwerken. Dat dit niet altijd bevorderlijk was voor de handhaving 
van de orde zal duidelijk zijn. Van een bejaard persoon kon immers 
niet worden verwacht dat hij in staat was dieven te achtervolgen of 
over sloten te springen. 

Verder was een veldwachter onderworpen aan de grillen van zijn 
baas, de burgemeester. Er waren ongetwijfeld goede burgemees-
ters zie zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van hun 
dienders. Er waren er echter ook die hun veldwachter behandelden 
als een boodschappenjongen, die maar te doen had wat hem werd 
opgedragen. In sommige dorpen was het zelfs gebruikelijk dat de 
vrouw van de veldwachter als meid in de keuken van de burge-
meesterswoning werkte. 

Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam aan deze misstanden een 
einde. Hogere lonen, minder bijbanen en een verbeterde rechtsposi-
tie zorgden daarvoor.  

Albert L. Kort
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‘Bromsnor’ in Kattendijke
Het ontslag van veldwachter Jan Vermaire uit Kattendijke in 1853 
hing al een tijd in de lucht. Maar al te vaak was hij betrapt op 
openbare dronkenschap en plichtsverzuim. Maar dat was nog niet 
het ergste. Vermaire werd tevens verdacht van diefstal, burenge-
rucht en seksuele intimidatie. Maar liefst vier vrouwen uit het Zuid-
Bevelandse dorp beweerden dat ze geregeld door de veldwachter 
waren lastiggevallen. Zo wist de vrouw van de plaatselijke hoofd-
onderwijzer te vertellen dat Vermaire meermalen had geprobeerd 
haar tot ‘ontuchtigheden’ over te halen. Als zij bereid was voor 
hem ‘haar rokken op te lichten’, zo vertrouwde ze de burgemeester 
toe, zou de veldwachter erop toezien dat haar man verzekerd was 
van genoeg leerlingen. Van een boerin uit het dorp kreeg de bur-

Veldwachter Abraham Arnoldi, van 1853 tot 1899 

veldwachter van Kattendijke.
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