
Burgemeester in 
oorlogstijd  

Dat een burgemeester het 
niet altijd even gemakkelijk 
heeft, zal niemand ontkennen. 
Is het in ‘normale’ tijden al 
moeilijk om een gemeente 
naar behoren te besturen, in 
tijden van oorlog moet menig 
burgemeester het idee hebben 
gehad in een hel te zijn beland. 
W. Bierens, burgemeester van 
Kapelle van 1919 tot 1943, 
kon erover meepraten. Het 
begon al in 1919, toen hij bij 
zijn installatie van raadslid 
Berman de wind van voren 
kreeg: “Hooge en lage machten 

hebben U hier gebracht uit vergaand partijbelang. Had het 
volk zijn stem moeten uitbrengen, zou U hier thans niet als 
voorzitter zijn.” Bierens had zich waarschijnlijk een hartelijker 
welkom voorgesteld. En dat was nog maar het begin. 
Tijdens de oorlogsjaren kreeg Bierens het pas echt voor zijn 
kiezen. Van het begin af aan was het duidelijk dat hij niet 
bestand was tegen de enorme druk die de bezetting voor de 
gemeente met zich meebracht. In 1943, uitgerekend op het 
moment waarin de nood het grootst was, ging Bierens met 
ziekteverlof en liet het werk grotendeels over aan wethouder 
J. Balkenende. 

Toen de oorlog was afgelopen, moest Bierens voor de 
zuiverings-commissie verschijnen om zich te verantwoorden 
voor zijn houding tegenover de Duitse bezetter. Hij verklaarde 
niet bestand te zijn geweest tegen het voortdurende getreiter 
van de Duitsers. Zo was hij een keer in het holst van de 
nacht uit bed gehaald en naar het kantoor van de Duitse 
commandant gebracht, waar men hem drie uur in de kou had 
laten zitten om hem uiteindelijk te vragen: “Burgemeester, 
wat is het hier, zwakstroom of gelijkstroom?” Een andere 
keer moest hij in een kamer verschijnen, begeleid door drie 
soldaten met een bajonet op het geweer. Omdat Bierens het 
portret van de Führer dat in de kamer hing niet begroette, 
werd hij stijfgevloekt en met de dood bedreigd. Toen in 1942 
twee boerderijen in de gemeente afbrandden, maakten de 
Duitsers hem uit voor een saboteur die de kogel verdiende. 
Bierens wilde ontslag nemen, maar daarvan wilde de 
Commissaris van de Provincie niet weten. Als hij vertrok zou 
een NSB’er zijn plaats innemen en dat was wel het laatste 
waarop de Commissaris zat te wachten. De burgemeester 
bleef officieel in functie, maar het was Balkenende die het 
werk opknapte.

Nadat Kapelle in 1944 door de Canadezen was bevrijd, werd 
Bierens door de Orde Dienst (OD) aan de kant gezet. Het 
oordeel van de OD was ronduit vernietigend: Bierens was 
een “zeer slappe figuur”, die de kantjes ervan afliep en in het 
geheim besprekingen voerde met de Nazi’s.

De burgemeester verweerde zich en probeerde de zuiverings-
commissie ervan te overtuigen dat hij al het mogelijke 
had gedaan om de bezetters dwars te zitten. Wanneer er 
bijvoorbeeld in de gemeente woningen moesten worden 
gevorderd, liet hij dat de Duitsers zelf doen en gaf hij geen 
enkele informatie die de Duitsers daarbij van nut kon zijn. 
Toen er in 1943 arbeiders nodig waren voor werk aan het 
kanaal door Zuid-Beveland, weigerde de burgemeester 
hiervoor werkvolk beschikbaar te stellen, omdat hij 
vermoedde dat het hierbij om de aanleg van militaire 
versterkingen ging. En zo gaf hij nog een aantal voorbeelden 
waaruit niet alleen zijn onschuld bleek, maar meer nog zijn 
verzet tegen de bezetter. 

Het oordeel van de zuiveringscommissie over het optreden 
van Bierens was opmerkelijk mild. De commissie hield 
namelijk rekening met de moeilijke positie waarin Kapelle 
in de oorlog verkeerde. Zo had het dorp zowel in 1940 als 
in 1944 zwaar onder het oorlogsgeweld geleden. Bovendien 
was het regionaal commando van het Duitse leger in Kapelle 
gevestigd. Deze verzachtende omstandigheden betekenden 
echter niet dat Bierens na de oorlog als burgemeester 
terugkeerde, wel dat hij eervol ontslag kreeg. 

Het zal een troost zijn geweest voor de man die in april 
1946 officieel afscheid nam van de gemeenteraad. Zijn 
afscheidsspeech was sober en ingetogen. Hetzelfde gold voor 
het cadeau dat hij uit handen van Balkenende ontving. Een 
simpele tekening was alles wat hij kreeg.      
 Albert L. Kort  
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