
S t o r m  i n  d e  p o l d e r
Afgezien van wat bezwaren van bedrijven in de buurt 
heeft de aanleg van het asielzoekerscentrum (AZC) in 
Goes nauwelijks voor enige commotie gezorgd. Begin 
dit jaar zijn de eerste vluchtelingen in het spiksplin-
ternieuwe AZC aan de Albert Plesmanweg in Goes 
gearriveerd en het is de bedoeling dat de gemeente in 
de nabije toekomst tijdelijk onderdak biedt aan zo’n 
driehonderd asielzoekers. 

In Kapelle zal men de berichtgeving over de asielzoekers met 
gemengde gevoelens volgen. Het is niet uitgesloten dat er mensen 
in Wemeldinge zijn die zich nog steeds opwinden, als ze terugden-
ken aan de gebeurtenissen die zich twintig jaar geleden in hun 
dorp afspeelden. Toen waren veel mensen woedend over de komst 
van asielzoekers en vooral over de opstelling van het gemeentebe-
stuur. Wat was er aan de hand? 

In juni 1991 maakte de toenmalige burgemeester van Kapelle, J. 
van Bommel, bekend dat er met het ministerie overeenstemming 
was bereikt over de opvang van zo’n vierhonderd asielzoekers in 
de gemeente, die tijdelijk zouden worden gehuisvest in 140 nog 
te bouwen zomerwoningen in de Stormezandpolder. Van Bommel 
maakte er geen geheim van dat niet alleen humanitaire overwe-
gingen een rol speelden. Projectontwikkelaar Erica BV wilde in 
de polder recreatiewoningen neerzetten, maar was er tot dan toe 
nog niet in geslaagd het project te financieren. Met de huisvesting 
van asielzoekers was dat probleem opgelost: het ministerie zou 
de eerste drie jaren de huur betalen, waardoor Erica BV van vaste 
inkomsten was verzekerd. 

Nog voor de gemeenteraad zich over de plannen uitsprak, was heel 
Wemeldinge in rep en roer. Veel inwoners klommen in de pen en 
lieten het gemeentebestuur in vaak niet mis te verstane bewoor-
dingen blijken wat ze van de plannen dachten. Hun brieven zijn alle 
in het gemeentearchief bewaard gebleven en gunnen de lezer een 
mooi inkijkje in de dorpsgemeenschap. Veel buurtbewoners waren 
niet alleen bang voor overlast, maar vreesden ook dat hun huis in 
waarde zou dalen, al zeiden de meesten dat niet met zoveel woor-

den. Sommige middenstanders noemden het plan “absurd en onac-
ceptabel”. Tegenover de PZC luchtten de actievoerders hun hart: “In 
zo’n klein dorpje 400 vluchtelingen stoppen is niet juist. Wat moe-
ten die mensen in een kern waar voor hen niets verder te beleven 
valt? We hebben niet eens een sporthal of een zwembad. Een paar 
asielzoekers gastvrijheid verlenen is prima, maar een paar honderd 
is te gortig.”

De onrust onder de bevolking werd er niet minder op toen het 
gemeentebestuur een voorlichtingsavond organiseerde. Van de 
zeshonderd aanwezigen waren de meesten ervan overtuigd dat 
het gemeentebestuur over de ruggen van de asielzoekers de recre-
atie in de Stormezandpolder op gang wilde brengen. Van Bommel 
slaagde er niet in de muur van wantrouwen te slechten. Twee 
dagen na de meeting kreeg hij van de middenstandsvereniging een 
petitie overhandigd, ondertekend door maar liefst achttienhonderd 
inwoners die met klem protesteerden tegen de komst van de asiel-
zoekers.

De gemeenteraad had het laatste woord. De raad was echter ver-
deeld. Na lang wikken en wegen werd een door het CDA ingediend 
voorstel aangenomen: het aantal vluchtelingen werd tot 250 
beperkt. Het leek een onbelangrijke wijziging, maar het was er een 
met verstrekkende gevolgen. Erica BV liet namelijk weten ernstig te 
twijfelen aan de haalbaarheid van de plannen, nu de gemeenteraad 
had bepaald dat de Stormezandpolder aan niet meer dan 250 asiel-
zoekers plaats mocht bieden. Al spoedig liet de projectontwikkelaar 
weten af te zien van de bouw, omdat ze de financiering van de 
woningen niet rond kon krijgen.

Het was een bittere pil voor de gemeente, die haar teleurstelling 
dan ook niet onder stoelen of banken stak. Raadslid J.W. Schipper: 
“Een trieste zaak, dat iets dat de gemoederen zo heeft beziggehou-
den op deze manier moet aflopen. De hele affaire was een kracht-
proef voor het democratisch functioneren in de gemeente Kapelle. 
Wat overblijft is een katterig gevoel.”

Niet alle inwoners zullen zijn gedachten en gevoelens hebben 
gedeeld, zeker die van Wemeldinge niet.

Albert L. Kort 
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