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<<   Calèche.

3. Over de Postweg naar 
Goes

…Te Irsekendamme kregen wij na ½ uur verwijls een wagentje 
met twee vetgemestte paarden die ons op een sukkeldrafje langs 
een weg die bij dag heerlijk zijn moet, met duistere volle maan 
naar de stad Goes bracht, alwaar wij in het logement de Nieuwe 
Zoutkeet afstapten en… 

…wandelden vervolgens met Van Deinsen de stad uit en langs 
fraai bosch naar eene buiten  herberg of tuin waar wij Leuvens 
bier dronken. Door korenvelden en weiden heen gingen wij naar 
Clootinghe een groot en fraai dorp, alwaar wij zagen doopen in 
de kerk. Zeker Heer Buteux van Goes naar huis rijdende nam ons 
in zijne caleche en bracht ons naar huis. Te 4 ure waren wij bij 
Blaaubeen met wiens vader Ds. Blaaubeen als ook met zijne gou-
vernante en een jong nichtje wij tot ½ 6 thee drinken…

…24 Augustus. Nadat de vlooien ons eene onaangename nacht 
bezorgd en wij ontbeten hadden kwam ons Blaaubeen halen 
en leidde ons naar de kerk alwaar wij eene predikatie hoorden 
van Ds. Oosterdijk [moet zijn: Van Oosterzee] over Salomoos 
gezegde dat de wijsheid het beste is. Van Hogendorp, Blaaubeen 
en ik hadden werk ons van het schateren te houden. Nooit heb ik 
zooveel onzin, pedanterie en malligheid gehoord…

 

Yersekedam ligt dan nog op behoorlijke afstand van Yerseke. 
De oude postroute naar Goes voert in 1823 langs de zeedijk 
naar Wemeldinge, vervolgens naar Kapelle, en daarna naar 
Goes. Precies in dat jaar beginnen de werkzaamheden aan 
het gedeelte Postweg door de Yerseke Moer, dat tussen Yer-
seke en Kapelle komt te liggen. Dit nieuwe gedeelte van de 
Postweg komt rond 1825 gereed.

Het logement de Nieuwe Zoutkeet is gevestigd op Grote Markt 
17, later Hotel De Korenbeurs, nu modezaak. De afbeelding 
op de voorkant van deze vouwkaart, een prent van J. Bulthuis 
uit 1793, toont de westzijde van de Grote Markt. De Nieuwe 
Zoutkeet is het eerste herenhuis met dubbele schoorsteen 
rechts naast de kerk. Martinus Slabber, zie verder, bewoont 
het tweede pand vanaf rechts, huisnummer 9.

     

7. Een doop in Kloetinge

De ‘buiten-herberg’ waar ze bier drinken, kan in de Goese 
Voorstad geweest zijn. Op 24 augustus 1823 wordt in de her-
vormde Geerteskerk te Kloetinge Paulus Wisse gedoopt, een 
zoon van Pieter Wisse en Pieternella op ’t Hof, en geboren 
op 29 juli 1823. Volwassen geworden trouwt Paulus in 1846 
met Maria Smit.

Govert Kamerman is dominee in Kloetinge vanaf 1821 tot 
zijn emeritaat in 1855. In deze tijd vinden dopen plaats in 
de ‘dooptuin’, een met een hekwerk afgesloten ruimte rond 
de preekstoel. Aan de preekstoel van Kloetinge hangt een 
zilveren doopbekken, dat in een koperen houder rust. Het 
kind wordt opgetild naar dit bekken, en de dominee doopt 
vanaf de preekstoel. Het doopbekken is ongeveer vijftig jaar 
geleden ontvreemd. 

De ‘zeker’ heer Buteux met een caleche is Pieter Idus Buteux 
(Goes 1794-Heinkenszand 1873), die in 1820 commies-
griffier is in Goes. Hij trouwt met Anthoinetta Ermerins. Later 
is Buteux burgemeester van Heinkenszand, waar hij het 
uiteindelijk tot kantonrechter schopt. 

De kerk die ze bezoeken is de Grote of Maria Magdalenakerk. 
In Goes werken in 1823 drie dominees: G. Blaaubeen, C. 
Colmschate en W.L. van Oosterzee. De hervormde gemeen-
schap omvat ongeveer vierduizend mensen. 

Wouter Leonardus van Oosterzee (Rotterdam 1781-Goes 
1860) werkt vanaf 1821 tot aan zijn overlijden als dominee 
in Goes. Hij is, behalve theoloog, ook doctor in de filosofie, 
wat hem vermoedelijk in zijn preek over Salomo’s wijsheid in 
1823 tot breedvoerigheid en onnavolgbaarheid verleidt. Van 
Oosterzee is jarenlang lid van de commissie van toezicht op 
het lager onderwijs. Zijn tweede vrouw, Lena Moolenburgh, 
is een van de regentessen van het weeshuis. Na zijn dood 
roemt een biograaf zijn ‘werkzame aard en grote bekwaam-
heid’, en tevens zijn ‘helder oordeel en scherpe blik’. Niet iets 
om grapjes over te maken.

1. Over de Oosterschelde

<<   Het veer te Gorishoek, met rechts de klassieke hoog-
aars, en links een modern motorbootje, 1928.

<<   Dominee W.L. van Oosterzee.

<<   De Voorstad (links) met de Stenenbrug en de 
Ganzepoort (rechts), tekening J. Bulthuis 1793. RCE.

...Na een glas bier gedronken te hebben reden wij een bin-
nenwater om naar Scherpenisse en vandaar over een smallen 
akeligen dijk naar het veer te Gorishoek. Twee uren wachteden 
wij hier op de boot. Ik beklom de lantaarn en las mijn roman-
netje: intusschen werd het later en later: de boot had, in plaats 
van op het veer als naar behooren te varen, Brabanders naar 
Wemelingen gebracht. Toen dezelve eindelijk genaakte moesten 
wij om indezelve te stappen een steilen dijk af met groote 
puntige hoekige steenen beleid waar tusschenuit tallooze kleine 
paaltjens uitstaken zonder dat er een plank of iets was om den 
afgang gemakkelijker te maken en daar een verkeerde stap ons 
zou hebben doen vallen en ’t aangezicht aan flarden rijten…

Aan het woord is Jacob van Lennep, die samen met zijn stu-
dievriend Dirk van Hogendorp een voetreis door Nederland 
maakt en op zaterdag 23 augustus 1823 met het veer vanaf 
Tholen de Oosterschelde oversteekt. Dat zal een hoogaars 
geweest zijn, met een roefje. De Brabanders, voor wie de boot 
eerst nog naar Wemeldinge vaart, zijn seizoensarbeiders. 
Verderop in het verhaal komen ze nog terug.  

 

 

 

9. Jacob van Lennep

Jacob van Lennep (1802-1868) 
stamt uit een rijke en deftige 
Amsterdamse familie. Hij ont-
wikkelt zich tot een slimme en 
dichterlijke jongeling, die zijn 
studie rechten in Leiden voltooit. 
Hier leert de dichter Van Lennep 
medestudent Dirk van Hogendorp 
kennen, qua karakter bijna zijn 
tegenpool, en zijn metgezel op de 
wandeltocht. Dirk is een zoon van 
de politicus G.K. van Hogendorp, 
die in 1813 een hoofdrol speelt bij 
het stichten van het koninkrijk. 

De familie Van Lennep bezit tussen 1767 en 1953 de bui-
tenplaats Huis te Manpad in Heemstede. Bij Slabber ziet hij 
een bijzonder boek over Bijbelse geschiedenis, dat ook in 
Heemstede in de kast staat. 

Naast zijn literaire werk houdt hij zich in zijn latere leven 
bezig met diverse bestuurlijke en juridische functies. 

Dirk van Hogendorp (1797-1845) bekleedt diverse functies 
bij verschillende rechtbanken. Twee van zijn dochters zijn 
later voorvechtsters van het feminisme. 

   

11. Rond Kapelle en 
        ’s-Gravenpolder

61 3 5 7

De bagage van de twee is niet zoals afgesproken bij het veer 
afgeleverd. (Naderhand blijkt deze al naar het hotel in Mid-
delburg gebracht, dus de Nieuwe Zoutkeet treft geen blaam.) 
Ze wandelen die dag zeven uur op Zuid-Beveland. Die avond 
steken ze over naar Walcheren. Ze hebben dan twee nachten 
op Zuid-Beveland doorgebracht. 

13. Naar het Sloe

…Na eenige smoorheete dijken kwamen wij langs eene korte 
chaussee op het Sloe. Hier rusteden wij 1½ uur uit zeer bezweet 
zijnde. Ons goed was er niet aangekomen waarover wij ons 
beklaagden. Naar het veer gaande moesten wij nu nog een 
steenen pad van 20 minuten gaans en voorts 300 schreden door 
’t water loopen om de boot te genaken, daar het juist laag water 
was. Wij hadden dus 7 uren op het eiland gewandeld. Heerlijk 
was de avond op het water. De zon dook met gouden en purperen 
stralen achter de Walchersche kust weg en bescheen nog flaauw 
de boorden van Kamper- en Noord-Beveland. Het water was stil; 
slechts een zoele zephir [zeewind] rimpelde deszelfs oppervlakte 
en stoeide in de zeilen van eenige voorbijgaande schepen...
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5. Dominee Van Ooster-
zee in de Grote Kerk

<<   De overstroming in Kruiningen, gravure uit S. van 
Hoek, Natuur- en Geschiedkundige beschrijving, 1808. 

<<   Dominee Gerar-
dus Blaaubeen (Mid-
delburg 1766 - Goes 
1843), vader van 
Martinus. HMDB. 

<<   
Soldaat gekleed 
in het tenue van 
de Vrijwillige 
Jagers van Zuid-
Beveland, 1830. 
HMDB.

<<   Advocaat Martinus 
Pieter Blaaubeen (Nieuw-
vliet 1798 - Goes 1879) op 
latere leeftijd, inmiddels 
burgemeester. 

<<   Vaandel van de Landstorm van Goes, 1815. HMDB.

2. Verdronken stad en 
dorpen

Zodra Van Lennep en Van Hogendorp de dijk bij Gorishoek 
afdalen naar de veerschuit op Yersekedam komen ze onge-
twijfeld in de ban van de weidsheid van de Oosterschelde. 
Ze varen langs het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 
ontstaan in 1530. Met man en muis verdronken dorpen, de 
ondergang van de stad Reimerswaal, ook in die tijd zijn dat 
boeiende onderwerpen. 

De jongste overstroming in Zeeland heeft in de tijd van Van 
Lennep en Van Hogendorp nog maar vijftien jaar eerder 
plaatsgevonden, op 15 januari 1808. Met name bij Kruinin-
gen houdt de zee dan verwoestend huis. 

…Een uur duurde de overtocht. – Aan de andere zijde was de 
opgang even slecht, en tot overmaat van ramp liet de schipper 
het ransel van Van Hogendorp in ’t water vallen dat er braaf nat 
uit kwam. Het werd donker…

<<   Koperen  
         kandelaar.

<<   
Tinnen kroes, 
archeologische 
vondsten uit het 
Verdronken Land 
van Zuid-Beve-
land. KZGW.

…Uit de kerk gingen wij bij den rechter Van Deinsen, mede een 
academie-vriend van Van Hogendorp, een allergekst en aartigst 
mensch bij wien wij madera dronken en een heerlijk uitzicht 
over de Groote Markt hadden welke met kramen gevuld was in 
wier midden 80 schutters bij gelegenheid van ’s Konings jaardag 
paradeerden. Te 1 ure aten wij zeer slecht…

4. Familie Blaaubeen
…dadelijk zonden naar den advocaat Blaaubeen, academisch 
vriend van Van Hogendorp, die spoedig verscheen, ons zeer 
beknorde dat wij niet bij hem waren komen logeeren en met ons 
soupeerde tot ½ 1…

8. De collectie van  
Slabber

In het huis van Martinus Slabber (Middelburg 1740-’s-Gra-
venpolder 1835) aan de Grote Markt 9 bekijken ze diens 
grote verzameling van 500 opgezette vogels (het prepareren 
doet Slabber zelf, hij schrijft er een boekje over). De meeste 
vogels komen uit Brits-Guyana in Zuid-Amerika, die ken-
nissen van zijn ouders naar Middelburg sturen. In dit deel 
van Zuid-Amerika, langs de rivieren Essequibo en Demerary, 
bevinden zich dan veel plantages. Met uitbuiting van tot 
slaaf gemaakten wordt hier suiker en koffie geproduceerd. 

Slabber staat op het punt om te verhuizen naar een groot 
huis bij de kerk in ‘s-Gravenpolder, in de latere Raadhuis-
straat. Enkele stukken uit zijn collectie blijven bewaard, 
zoals een narwaltand en een oude baardmankruik. 

Landmeters maken vanaf 1813 in het hele land van iedere 
gemeente kaarten, waarop geen snipper grond wordt overge-
slagen. In 1832 volgt de invoering van het kadaster bij wet. 
Het kadaster is sindsdien een dynamische administratie, die 
tegenwoordig een onschatbare bron aan informatie is. In veel 
gevallen zijn eeuwenoude structuren in het landschap op het 
laatste nippertje in het kadaster vastgelegd. 

Het uit de middeleeuwen daterende landschap van het 
kerngebied van Zuid-Beveland, ruwweg gelegen tussen 
Yerseke en ’s-Heer Arendskerke, is nog waarneembaar voor 
Van Lennep en Van Hogendorp. Kreekruggen, poelgronden 
en nieuwe polders. Een ander tweetal is ongeveer tegelijker-
tijd bezig aan een aardrijkskundig en historisch boek over 
Zeeland: Johan de Kanter Philzoon en J. ab Utrecht Dressel-
huis. In 1824 verschijnt: De Provincie Zeeland. In dit boek 
nemen De Kanter en Dresselhuis een reiskaart op, en zelfs 
een afstandstabel. Daarmee kun je uitrekenen hoelang je 
loopt van de ene plaats naar de andere. Hadden Van Lennep 
en Van Hogendorp deze op zak gehad, dan zouden ze hun 
tochten veel beter hebben kunnen plannen. 

In de kaart van De Kanter uit 1824 is een reconstructie van 
de oudste kadastrale kaarten van de voormalige gemeenten 
in Zuid-Beveland gemonteerd, opgemeten in de periode ca. 
1820-1830. Voor het beschikbaar stellen van deze unieke 
kaart bedanken wij de samensteller, de heer L.F.S. Jansen te 
Goes.

10. Naar de Sociëteit

Aan de Kreukelmarkt wacht de heren-
sociëteit Van Ongeneuchten Vrij, 
voortgekomen uit en gevestigd in het 
schuttershof van St. Joris. Rondrei-
zende gezelschappen spelen hier 
in de wintermaanden hun toneel-
stukken, en ook tijdens de kermis 
in augustus biedt de schouwburg 
amusement. Bij de sociëteit ligt een 
kolfbaan, waarop het dan populaire 
kolfspel wordt gespeeld. De Goese 
herberg De Prins van Oranje heeft ook 
zo’n beroemde baan.

De twee wandelaars trekken vooral op met leden van de 
familie Blaaubeen, die op het adres Wijngaardstraat 21 
wonen. De academische vriend van Van Hogendorp is 
Martinus Pieter Blaaubeen, dan nog advocaat, en van 1852 
tot 1879 burgemeester van Goes. Zijn vader is dominee 
Gerardus Blaaubeen en zijn moeder Maria Slabber (1772-
1809). Zij is een dochter van Martinus Slabber (zie verderop 
in de tekst). Als de twee vrienden op bezoek komen, is zij al 
overleden, en is de dominee inmiddels hertrouwd met Anna 
Grymalla (1774- 1828). Een paar maanden na het bezoek 
van zijn studievrienden, december 1823, zal Martinus Blaau-
been trouwen met Maria Steenhart (1789-1837), die al vanaf 
1810 bij het domineesgezin in huis is. Zij krijgen vijf kinde-
ren. Drie overlijden er jong. Na het overlijden van zijn eerste 
vrouw trouwt Martinus met Johanna Burger (1812-1886, 
vanaf 1863 in een krankzinnigengesticht te Dordrecht). Van 
hun zeven kinderen overlijden er vier kort na geboorte. Dat 
de reizigers zich in Goes bij oude studievrienden melden, is 
tijdens heel hun reis een standaardaanpak. Overal voegen ze 
zich in het milieu waaruit ze zelf afkomstig zijn, het netwerk 
van de elite.

14. De kaart12. Van Kwadendamme
        naar Heinkenszand

6. Rechter Van Deinse

Joannes Jacobus van Deinse wordt in 1791 in Middelburg 
geboren als zoon van een predikant. Hij trouwt in Leiden op 
22 april 1813 met G.L. Valckenaer. Hij studeert rechten, en 
wordt advocaat, later rechter, in Goes. In 1824 woont hij in 
het huis Grote Markt 13, dus tussen Slabber (op nummer 9) 
en de Nieuwe Zoutkeet (nummer 17). Later wordt hij lid van 
de Tweede Kamer. 

Het treft dat op deze zondag de verjaardag van de koning valt. 
De marktkramen staan vermoedelijk al gereed voor de 
weekmarkt van dinsdag. Daartussen paraderen de leden van 
de schutterij, ofwel de militie, ter viering van de koninklijke 
verjaardag. De vorst heeft een maand tevoren Goes bezocht. 
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…Daarna gingen wij het kunstkabinet van den ouden Heer 
Slabber, grootvader van Blaaubeen zien. Deze man heeft op 
zijn 80ste jaar zich in de noodzakelijkheid gezien zijn boedel te 
verkopen, of zooals zijn kleinzoon zeide, hij was voor zijn ver-
maak naar ‘S Gravenpolder gaan wonen (waar hij een ontfangers 
plaats van f 800 heeft). Het kabinet bestond uit eene kleine 
doch niet onaartige collectie schilderijen, waarbij eene uitmun-
tende Christus uit de school van Van Dijck en een allerheerlijkst 
binnenhuis van Kamphuizen. – Voorts uit eenige kasten met 
goed opgezette vogels zoo in- als uitlandsche van kapellen 
[kevers], gewassen, beenderen enz. en eindelijk uit eene zoo 
zij zeggen kostbare boekerij, waarbij onder anderen eene fraai 
geschrevene litanie en de origineele teekening van het plaatje in 
de bijvoegselen op Wagenaar voorstellende Beoostersweene van 
Renesse bij Philips van Bourgonje… 

…Hierna haalden wij de dames af en wandelden naar de 
sociëteit, waar wij ons bij eene goudvischkom tusschen hooge 
populieren en treurwilgen nederzetteden om een tafeltje met 
Rhijnwijn gevuld. Wij zagen hier de nette komediezaal en 
kolfbaan. Nu kwam er ook een dronken oude doctor die zich 
bij ons plaatste en zeer lastig was totdat het hem te vol was. 
Tusschen het jonge nichtje en mij kwam door vermeerdering van 
gezelschap een zeer schoon meisje zitten, zijnde toevallig eene 
juffrouw Van der Burg van Lichtenberg en dus met ons kwartier 
bekend. Aangenaam was ons gesprek, aangenaam de muzyk 
van de overzij van den vijver door blaasinstrumenten gemaakt, 
aangenaam de illuminatie en de schoone maneschijn. Te 9 ure 
keerden wij bij Ds. Blaaubeen die ons een lekker souper gaf en 
tot ½ 2 hield. Terugkeerende vonden wij den knecht voor de deur 
en de meid binnenshuis in een bloemenmand slapende…

<<   
Uit: M. Slabber, 
Natuurkundige 
verlustigingen, 
1778.

...Ook had hij (als iets zeer raars en vreemds) het werk dat op 
het Manpad is over de volkeren en geslachten der aarde waarin 
Adam en Eva, de Arke Noachs en de toren van Babel staan afge-
beeld en dat begint generationes laudabunt etc...

<<   Jacob van Lennep,  
ca. 1840. 

<<   Huis te Manpad, Heemstede, 1840. N.Hollands Archief. 

<<   De vijver (“goudvischkom”) en de muziektent van de 
Sociëteit, ca. 1900. 

<<   Een kolfspeler in 
actie, 1841. 

De smalle weg van Kloetinge naar Kapelle kan de Kapelse-
weg zijn geweest, die verderop overgaat in de Goesestraat-
weg en de Weststraat. Op de velden werken honderden 
seizoensarbeiders, Vlamingen en Brabanders.

…25 Augustus. Te ½ 7 stonden wij op na eene goede nachtrust, 
daar wij eene betere kamer en beter bedden hadden gekregen. 
Wij lieten ons goed in de herberg van waar men het met een 
wagen naar het veer zou zenden, ik deed mijne kiel alleen aan 
(het was smoorlijk heet) en wij wandelden de stad uit. Een 
fraaie weg, doch zeer naauw en met groote steenen bestraat 
bracht ons over het dorp Cloetinge naar Cappelle, waar wij 
ontbeten. Ontelbaar was het getal der boeren die na zooveel 
dagen regens zich haasteden hun graan naar de schuren bin-
nen te voeren. Van Cappelle wandelden wij naar Bieselinge en 
Eversdijke langs een welbeplantten lagen zandweg met heerlijke 
bouw- en weilanden. Van Eversdijke dwaalden wij af doch werden 
op een zeer aangenaam binnenpad door weilanden heen op den 
dijk teruggebracht die met vier rijen olmen beplant was en ons 
spoedig binnen ‘S Graven Polder bracht. Hier dronken wij bier, 
wandelden vervolgens verder het fraaie dorp uit en kwamen op 
een dijk beplant met hoog en schoon geboomte waarop drie 
andere dijken even zwaar begroeid uitliepen. Aan wederszijden 
hadden wij groote vijvers, ontstaan uit de oude verstopte en 
verzandde rivier de Zwaacke, aan wier overkant zich heerlijk 
boomen vertoonden en de aangenaamste gezichten opleverden. 
Aan den weg zagen wij hier en daar lindenboomen, laag en klein 
schoon reeds oud, meest voor wegwijzers dienende. (eikenboo-
men vindt men in Z. Beveland niet noch ook in Tholen)…

<<   Kapelle met links de nog bestaande herberg De Zwaan 
op de hoek van het Kerkplein en de Ooststraat, J. Bult-
huis, 1792. RCE.

<<   Het Sloe gezien vanaf de Bevelandse wal, door Jan 
Arends, 1778. 

…Over het welgelegen en groote dorp Kwaaiendamme begaven 
wij ons langs een hoogen dijk waarvan men het uitzicht over 
korenvelden en water had naar Nisse waar wij uitrusteden. ¾ 
uurs van daar vonden wij het groote dorp Heintjenszand, met 
hooge boomen omringd. In de herberg gezeten vielen wij door 
’t warme weer in ’t slaap. Kort daarop trad een veldwachter 
binnen, sprak over ons met den kastelein en vroeg aan Van 
Hogendorp of hij een paspoort had. Deze antwoordde hem dat 
hij als Hollander in Zeeland geen paspoort behoefde en dus niet 
toonen zoude, waarop de andere ons toeduwde: nu dan zulje 
mee naar den burgemeester. Van Hogendorp stond gereedelijk 
op. Wij volgden den vent naar een aartig buitenverblijf waar 
Van Hogendorp binnentrad en den vrederechter, die in eene 
achterkamer aan ’t dessert zat, aansprak. Deze zeide hem dat er 
zoo iemand voor zou komen, doch Van Hogendorp bemerkende 
dat de veldwachter ging spreken trad weder toe, noemde zich 
en zijne kwaliteit, verhief de stem al luider al luider en eindigde 
met den veldwachter aan te klagen. De vrederechter had de verle-
genheid op het gelaat geschilderd en beknorde den kottebeier 
die zich zooveel mogelijk zocht te verontschuldigen. Daarop 
keerden wij in de herberg, waar eerst de veldwachter, voorts de 
vrederechter kwamen, die een praatje met ons maakten en den 
weg beduidden naar ’t Sloe. Een kwartier van ’t dorp ontmoet-
tede ons een ander veldwachter wien ik dadelijk aansprak en 
naar den weg vroeg dien hij ons zeer vriendelijk en bescheiden 
wees. Heerlijk was het gezicht der korenvelden waarop alles in 
beweging en aan ’t werk was. Ook de meekrap wast in groot 
aantal op Z Beveland doch wordt er niet gestoofd noch ook het 
vlas gerooid, maar onverwerkt verzonden…

<<   Het dorp Heinkenszand, door J. Bulthuis, 1793. RCE.

<<   Detail van de afstandstabel uit De Kanter en Dressel-
huis. 

Colofon
Op zaterdag 23 augustus 1823 komen Jacob van Lennep en zijn 
studievriend Dirk van Hogendorp met het veer vanuit Gorishoek 
(Tholen) tegen middernacht aan op Zuid-Beveland, bij Yerseke. 
Ze reizen dan per calèche (koets) met paard naar Goes, logeren 
in een herberg op Grote Markt 17 en maken de dagen daarna 
nog verschillende tochten, te voet en per koets, voordat ze op 
dinsdag 25 augustus met het veer over het Sloe naar Walche-
ren vertrekken. De aantekeningen van de wederwaardigheden 
van het tweetal zijn bewaard gebleven bij het Gemeentearchief 
Amsterdam (familiearchief Van Lennep, inv.nr. 289c) en ook in 
diverse publicaties verspreid. Met deze route stapt u rond in de 
schoenen van Jacob van Lennep (totaal ca. 60 km) en krijgt u 
daarbij allerlei doorkijkjes naar het Zuid-Beveland anno 1823. 

Wandelaars en fietsers: op de kaart is het wegenplan uit 1824 
uit het boek van De Kanter en Dresselhuis gevolgd. Dat is 
tegenwoordig uiteraard niet meer strikt te volgen. De aanleg van 
de N 289 (de ‘oude rijksweg’), de N 665, 666 en 667 en vooral 
de A 58, gevoegd bij de sterke groei van veel dorpen, hebben 
de infrastructuur van Zuid-Beveland nogal gewijzigd. Hier en 
daar is omlopen of -rijden noodzakelijk om de A 58 te kun-
nen kruisen. Hiervoor is het raadplegen van een routeplanner 
noodzakelijk. 

HMDB is Historisch Museum De Bevelanden in Goes.
KZGW is Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
RCE is Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
RKD is Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie.

© 2023  
uitgave Deze route is een initiatief van Gemeentearchief Goes en 
Archeologie. De uitgebreide versie en verantwoording vindt u op 
www.gemeentearchiefgoes.nl. 

       



<<   Zeilschip bij Goes, A. Schouman, 18de 
eeuw. RCE.

<<   Het verdronken dorp Tolseinde, 18de 
eeuw. ZA.

<<   De ‘nieuwe’ Postweg tussen Yerseke en
Kapelle, foto ca. 1900.

<<   De Wijngaardstraat, waar de familie  
Blaaubeen woont.

<<   De Grote Kerk in Goes, ets 1942 door J.D.

<<   Marktkramen op de Grote Markt, 1793. 
RCE.

<<   Doop vanaf de preekstoel, eind 18de 
eeuw.

<<   Vaalkuifspecht van Slabber,  A. Schou-
man, 1768. RKD.

<<   Miniatuur van mr. Pieter van Beoosten-
zweene van Renesse, 1450. KZGW.

<<   Het Schuttershof aan de Kreukelmarkt, 
ca. 1920.

<<   Eversdijk in 1632, J. Stellingwerf. RCE.

<<   Meestoof De Zon aan de Goese haven, 
ca. 1930.

<<   Hooitijd, Van Koetsveld, Voor oog en 
hart.

<<   Kern van Heinkenszand, kadaster 1832.
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